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De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 
 

Vieringen in het weekeinde: 
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur; 
- Zondag: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u. 
Op weekdagen (ma. t/m vr.):  
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op 
feestdagen); dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen 
in het morgengebed. 
- donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 

 

- Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 7.45 tot 18.15 
uur; in het weekend tot na de avondvieringen. 
- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; vie-
ring in het weekend of op feestdagen € 25. 

 

 

 

Bijzondere vieringen in maart 

• Vrijdag 1 maart: Wereldgebedsdag, zoals al vele tientallen jaren op de eerste vrijdag van maart. De ge-
beden zijn dit jaar voorbereid door vrouwen in de Gaza-strook. De viering is om 15.00 uur. 

• Weekend 2/3 maart: Amnesty-weekend. We ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor Muba-
rak Bala uit Nigeria, die al 4 jaar gevangen zit omdat hij op Facebook schreef dat hij humanist is. Er zijn 
adresgegevens beschikbaar om hem een kaartje ter bemoediging te sturen. Na de viering van zondag 
11.00 uur kunt u ook een brief ondertekenen tegen mensenrechtenschendingen elders op de wereld. 

• Weekend 9/10 maart: Vastenactieweekend met na alle vieringen een deurcollecte voor de Vastenactie. 

• Vrijdag 15 maart, feestdag van St.-Clemens Hofbauer, met om 11.00 uur een eucharistieviering. 

• Dinsdag 19 maart: feestdag van St.-Jozef, de man van Maria en pleegvader van Jezus. Er is om 8.00 uur 
’s morgens een eucharistieviering. 

• Op 25 maart is eigenlijk het  feest van Maria Boodschap, de aankondiging aan Maria dat ze moeder  
wordt van Jezus. Maar omdat 25 maart dit jaar in de Goede Week valt, verschuift het feest naar 8 april. 

 

• In de Veertigdagentijd is elke zondag om 17.00 uur een Taizé-viering in Scala. 

• Elke donderdag,12.00 uur: rozenkransgebed voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. Welkom!  
 

Vieringen in de Goede Week en met Pasen 

• Weekend 23/24 maart: Palmzondag. We gedenken de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij Hij met 
palmen werd toegezwaaid. In alle vieringen worden palmtakjes gewijd en uitgedeeld. Op zondag 24 
maart is om 10.00 uur een Kinderviering in Scala waarin kinderen een Palmpasenstok kunnen maken.  

• Donderdag 28 maart, Witte Donderdag: eucharistieviering om 19.00 uur; gedachtenis van het Laatste 
Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. De viering van 8.00 uur vervalt die dag. 

• Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag: gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus. Om 15.00 uur is er 
een kruisweg, afgesloten met kruisverering. 

• Zaterdag 30 maart, Paaszaterdag: Paaswake om 21.00 uur, met het ontsteken van een nieuwe Paas-
kaars aan het Paasvuur en wijding van nieuw doopwater. 

• Zondag 31 maart: Pasen, Verrijzenis van de Heer. Er is een viering bij het ochtendgloren om 7.15 uur 
en vieringen om 9.00, 11.00 en 18.00 uur. Om 11.00 uur zingt het Gemengd Zangkoor Partij-Wittem. 

• Maandag 1 april, Tweede Paasdag: eucharistievieringen om 9.00 en 11.00 uur (beide met samenzang). 
Geen viering om 18.00 uur. 

 

Vastenactie  

De Veertigdagentijd betekent ook solidariteit met medemensen, via de Vastenac-
tie. Dit jaar vraagt de Vastenactie onze aandacht voor arme boer(inn)en in Zim-
babwe die door de klimaatverandering met misoogsten te maken hebben. En dat betekent in veel gevallen 
honger. Vastenactie helpt hen om anders te gaan werken. En wij kunnen daaraan een steentje bijdragen. 
 Geef bij de deurcollecte na de vieringen van 9/10 maart of in de giftenzuil in Scala. U kunt uw geld ook 
overmaken: NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie, Roermond. 
 Op elke woensdagochtend in maart kunt u t.b.v. de Vastenactie meedoen aan ‘wandel voor een ander’ 
naar steeds een andere ‘heilig plekje’ in het Heuvelland. Zie de folder of kijk op www.kloosterwittem.nl. 

http://www.kloosterwittem.nl/


De heilige redemptorist Clemens Maria Hofbauer 

Clemens Maria Hofbauer (1751-1820) was afkomstig uit het huidige Tsjechië. Hij werd redemptorist en 
werkte jarenlang in Warschau en in Wenen, in moeilijke omstandigheden, door oorlog, armoede en een 
zeer anti-kerkelijke overheid. Maar Clemens was creatief in het zoeken naar vormen van pastoraat binnen 
de beperkingen die er waren. Hij introduceerde ook nieuwe vormen van liturgie, wat hem zeer geliefd 
maakte bij de mensen. St.-Clemens is patroon van Wenen, de stad waar hij ook begraven is. 
 op vrijdag 15 maart is een viering ter ere van St.-Clemens om 11.00 uur. 
 

Bijbelgroep(en) 

* In maart verzorgt pater Henk Erinkveld een inleidende cursus van drie middagen over de Bijbel, dat be-
langrijke maar vaak moeilijke boek. In de cursus gaat het over vragen zoals “wat is ‘waar’ en ‘waar gebeurd’ 
in de Bijbel?” en over het verschil tussen Oude en Nieuwe Testament.  
* U kunt ook meedoen met een bijbelgroep o.l.v. Ageeth Potma die al langer bestaat: elke maand (in de 
wintertijd) is er een bijeenkomst over één bepaalde persoon uit de Bijbel. In maart gaat het over Mozes.  
 De inleidende cursus is op de maandagmiddagen: 4, 11 en 18 maart. De Bijbelgroep over Mozes is op 
woensdagavond 20 maart en wordt herhaald op donderdagmiddag 21 maart. Meer informatie bij de recep-
tie, 043 4501741 of op www.kloosterwittem.nl/Agenda 
 

Lezing ‘Vegetarisme en Wereldgodsdiensten’ 

Vasten in onze katholieke traditie betekende vroeger vooral geen vlees eten, zeker niet op vrijdag. Tegen-
woordig kiezen mensen in de Veertigdagentijd vaak voor andere vormen van vasten (bijvoorbeeld geen 
alcohol), maar toch ook nog steeds geen vlees, of minder vlees. En katholieken zijn niet de enige. Ook in 
andere godsdiensten kent men voorschriften om de vleesconsumptie te beperken. Rasa de Zanger vertelt 
erover. Daarbij komt zeker ook het ‘waarom’ aan de orde. 
 De lezing ‘vegetarisme en wereldgodsdiensten’ is op woensdagavond 6 maart, 19.30-21.30 uur. Deelna-
me is gratis. Graag aanmelden: info@kloosterwittem.nl of 043 4501741 
 

Paasnachtpelgrimage – op weg naar Pasen 

In de nacht naar Pasen toe is er een wandeling van donker naar licht. De wandeling gaat van Heerlerbaan 
via Eys naar Klooster Wittem (ca. 14 km). Daar wordt om 7.15 uur aangesloten bij de paasviering bij het 
ochtendgloren. Iedereen die de ervaring van het wandelen van donker naar licht wil meemaken, is wel-
kom. Na de viering is er – voor wie wil – een paasontbijt. Kosten voor dit ontbijt: 5 euro. 
 Start: paasmorgen 4:00 uur, Andreaskerk (Palestinastraat 326, Heerlen – ingang poort aan de zijkant, 
Zeishof). Aanmelden niet nodig; op tijd aanwezig zijn, is voldoende. Voor het ontbijt wel graag aanmelden: 
info@kloosterwittem.nl of 043 4501741. 
 

Palmpasen voor kinderen 

Op palmzondag is er weer een kinderviering waarin palmpasenstokken gemaakt worden: een houten kruis, 
versierd met crêpepapier, gekleurde eitjes, rozijnen, palmtakjes én een broodhaantje. Een ongedwongen 
manier om kinderen voor te bereiden op de Goede Week en Pasen. 
 De Palmpasen-kinderviering is op zondag 24 maart om 10.00 uur in Scala. Alle kinderen zijn welkom. En 
ook ouders en grootouders om een handje te helpen met het knutselwerk. 
 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 Op weg naar Pasen, is er in de winkel een thematafel met boeken over de Veertigdagentijd en Pasen; 
 De Nationale Boekenweek is dit jaar van 16 t/m 24 maart. Bij besteding van  €15,- aan boeken krijgt u 

het boekenweekgeschenk ‘Gezinsverpakking’, geschreven door de familie Chabot, cadeau. 
 Zaterdag 23 maart is de jaarlijkse boekenweeklezing, deze keer verzorgd door filosofe en schrijfster  

Joke Hermsen. De lezing start om 14.00 uur in Scala. U kunt voor €10,- kaarten reserveren. 
 In maart verschijnt de nieuwe boekencatalogus van de Kloosterboekwinkel, met een overzicht van 

nieuwe uitgaven. 
 De Wereldwinkel geeft in maart 10% korting op alle paasartikelen. Grappige kuikentjes en haasjes en 

mooi beschilderde eieren om uw huis in paassfeer in te richten. 
 De kloosterboekwinkel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur. 
 

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 
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